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Ngày thứ mười
truNg KiêN troNg 

NhữNg CơN giôNg tố 

Cần có ơn đặc biệt của Chúa lắm tôi mới không chấm dứt 
với tổng giám mục, ngài cắm đầu cắm cổ trách mắng tôi, cản 
trở và đe dọa công việc chúng tôi. Đây là sự hy sinh nặng nề 
nhất mà đã lâu tôi chưa từng phải chịu đựng, khi tự ái của tôi 
bị tổn thương. Đức cha cho tôi hoàn toàn sai. Nhưng sứ mạng 
truyền giáo, Nhà Dòng, các linh hồn đang đợi sự sống còn của 
tác vụ chúng tôi được phó thác! Vì vậy tôi mới chùn chân lại. 
Chân tôi phải chịu đóng vào thánh giá đau thương mà bản tính 
tôi thật khó mà chịu nỗi! (E. O. I, 6, tr. 42).

Nhìn nhanh đời sống Igiêniô Mai-Thiên-Lộc hẳn ta 
có cảm tưởng từ ngày trở lại với Chúa vào năm 1807, mọi 
sự như đã quá dễ dàng. Kỳ thật, trong mỗi giai đoạn cuộc 
đời, Igiêniô đã phải đối đầu với bao giông bão, và mỗi 
lần như thế tưởng chừng như chìm xuồng kéo trôi luôn 
những gì đã xây đắp; thường thường mỗi việc ngài làm là 
mỗi lần có vấn đề.
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Cơn sóng gió đầu tiên dấy lên ngay trong năm 1816, 
khi ngài về cư ngụ với những nhà truyền giáo Provence 
đầu tiên tại ngôi nhà cũ Dòng Kín ở Aix. Công cuộc gặt 
hái thành quả rõ ràng, những người xa Giáo hội đã lâu 
nay đến nghe giảng dạy về Chúa Kitô. Nhưng điều đó 
không phải ai cũng ưa. Ngài phải chịu các cha xứ vùng 
Aix chỉ trích. Các cha cáo buộc ngài làm cho nhà thờ các 
xứ đạo họ không ai lui tới nữa. Các giám mục đi đến việc 
tuyên bố lời khấn Dòng ngài vô hiệu, và tổng giám mục 
Aix cho ngài « giả hình, khốn nạn và là mả tô vôi! » Ngài định 
phản ứng lại một cách ác liệt vì chưa bao giờ người ta mạ 
lỵ ngài đến như thế. Nhưng ngài đã không quyết định 
bước đi theo chúa Kitô hay sao? Do đó nếu Chúa đặt ngài 
trong hoàn cảnh nầy và « dẫn ngài bước đi trên con đường 
của Thầy chí thánh » thì cũng đúng thôi : Chúa ơi, Ngài còn 
gửi cho con thêm ơn nào nữađây, sao người ta không nói thêm 
luôn rằng con bị quỉ ám? Phải cam chịu như Thầy chí thánh 
làm cho con thêm hy vọng sẽ nhận phần thưởng Chúa ban! (E. 
O. I, 6, tr. 132).

Mặc dầu tự ái bị tổn thương, Igiêniô không nản chí. 
Tôi không ngã lòng… Hội Dòng chúng tôi đang bị sóng gió vùi 
dập, nhưng chúng tôi không nản chí. Không khó gì để nhận ra 
đây chẳng qua là một lối khước từ những lời khuyên trong Phúc 
Âm, vì thế tôi hy vọng Đấng đã thực hiện trọn vẹn những lời 
khuyên ấy, sẽ đứng ra binh vực công việc của Ngài. (E. O. I, 6, 
tr. 131-132).

Ở yên và can cường vì không có gì xảy đến mà không 
do ý Chúa, đó là những kết luận ngài rút ra từ cuộc khủng 
hoảng nầy.
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Nhưng cơn giông bão ấy vừa yên thì vào năm 1823 
một cơn giông tố khác lại kéo đến. Lần nầy dấy lên từ 
nội bộ gia đình Dòng. Một trong những người đồng hành 
để cùng ngài sáng lập Dòng, một người ngài hết sức tin 
tưởng, đã bỏ lời khấn và rời khỏi nhóm. Và hơn nữa, 
người đó là người đầu tiên, nhưng đáng buồn hơn, đó 
không phải là người cuối. Trái tim người cha tan nát vì 
đối với ngài đây là một phản bội: phản bội Dòng, phản 
bội Chúa, phản bội người nghèo.

Đây là một điều xấu xa tàn tệ mà tôi khó tin là thật… Tôi 
không biết còn có xúc phạm nào lớn hơn đối với Chúa, đối với 
lời tuyên khấn và đối với tôn giáo, người ta xem như một trò 
đùa hay sao! (E. O. I, 6, tr. 129-130).

Nhưng ngài bình tâm lại: Dòng phát sinh do trực giác 
từ Chúa mà đến. Chính vì thấy những khổ đau của Giáo 
hội, vì muốn loan truyền Chúa Kitô mà ngài được trao 
phó công cuộc nầy. Do đó sự việc không còn tùy ở ngài, 
mà do bàn tay Chúa. Hơn bao giờ hết, thái độ của ngài là 
« xin Chúa gìn giữ ngài như con ngươi của Chúa ».

Một cơn giông tố khác lại đến từ xã hội dân sự. Igiêniô 
Mai-Thiên-Lộc phải đương đầu với cách mạng năm 1830. 
Chế độ mới, ít nhất là lúc đầu, chống báng giáo sĩ. Những 
thánh giá truyền giáo bị nhổ quăng, các tòa giám mục bị 
cướp phá, những cha xứ bị hành hung, các cuộc rước kiệu 
bị cấm đoán. Các công cuộc Dòng Hiến Sĩ lung lay. Vì 
nguy cơ, phải đóng cửa nhà ở Nimes, tạm ngưng các sứ 
vụ truyền giáo trong dân chúng, phải thu mình kín đáo 
và đưa những người trẻ đang thời đạo tại đi trốn núp. Sau 
khi làm xong những việc ấy, « ngài phó thác hết cho Chúa 
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Quan Phòng »: Nhân danh Chúa, mong sao những hoạn nạn 
nầy không làm hại đến cuộc sống nhà Dòng. Chúng ta nên sâu 
sát thời cuộc để không xa lạ với những gì đang xảy ra, nhưng 
lòng đạo hạnh đừng nên suy sút. (E. O. I, 7, tr. 212-213).

Năm 1832, một trong những cơn lốc cuối cùng đến với 
Igiêniô Mai-Thiên-Lộc. Vào thời căng thẳng nhất với vua 
Louis-Philippe, đức giáo hoàng quyết định cho vua biết 
tư thế độc lập của ngài khi chọn Igiêniô làm giám mục 
mà không cần nhà vua chuẩn nhận. Igiêniô được chọn và 
ngài nhận lời « vì lợi ích Giáo hội và vì đức giáo hoàng yêu cầu 
». Chính quyến tức bực phản ứng lại, lên án, mạ lỵ vị tân 
giám mục và tước quốc tịch Pháp của ngài. Igiêniô Mai-
Thiên-Lộc quyết định đứng lên biện hộ chống lại những 
quyết định bất công và bất hợp pháp ấy.

Nhưng khi quan hệ giữa vua và đức giáo hoàng trở 
lại bình thường. Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, một giám mục 
chống lại ý nhà vua, nay trở nên một chướng ngại bất ưng 
cho nền ngoại giao của Vatican. Ngài được lệnh là không 
nên phản kháng « để khỏi làm mất lòng Tòa Thánh ». Dù ý 
thức mình bị chính giáo hoàng mình đã phục vụ « bỏ rơi 
», ngài vẫn vâng phục: Để tránh việc làm cớ cho Đức Thánh 
Cha khó xử, tôi đã yêu cầu luật sư của tôi bãi nại… Trước đây 
Đức giáo hoàng đã không bằng lòng về tôi! Nay không còn như 
thế nữa. Tôi luôn tuân theo ý ngài. (E. O. I, 15, tr. 258).

Nhưng ngài đau khổ vô cùng. Không bao giờ ngài 
dám nghĩ đức giáo hoàng có thể làm một chuyện bất công 
như thế. Ngài vâng lời vị kế quyền thánh Phêrô nhưng 
ngài muốn nói với con người ấy rằng quyết định làm 
tổn thương ngài là bất công, và ngài rất thất vọng: Tôi 
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chấp nhận và phó thác cho Chúa Quan Phòng. Có lẽ tôi cần 
nói thêm, tùy vào lòng tốt Đức Thánh Cha. Nhưng, từ nay, 
tôi rất ít hy vọng vào phía bên ấy… Tôi biết rằng, nếu người 
ta có đày tôi ra khỏi xứ đi nữa, thì tôi đừng nên trông cậy vào 
những trợ giúp gì của Đức Thánh Cha hay những ân huệ nào 
từ phía ngài. Nhưng phần thưởng của tôi sẽ từ Chúa mà đến. 
(E.O. I, 6, tr. 258).

Từ cơn bão táp cuối cùng nầy, cũng như từ những 
lần khác mà ngài trải qua, ngài rút ra được một điều chắc 
chắn : Chúa đã nắm tay dẫn tôi đi. Ngài đã sai tôi làm nhiều 
việc cho sáng danh Ngài! Người ta đối xử bất công và vô ơn đối 
với tôi, nhưng như thế mà hay cho tôi. Nay Chúa sẽ là phần 
thưởng duy nhất của tôi. Ngài đã là sức mạnh và niềm hy vọng 
duy nhất của tôi... (E. O. I, 15, tr. 260).

NGUYỆN gẫm với thánh IGIÊNIÔ 

Kính thánh Igiêniô,

thỉnh thoảng xin ngài đến nhắc con khi bão táp làm 
chông chênh con thuyền đời con, Chúa luôn hiện diện 
trên thuyền. Xin ngài đến nhắc con khi gió lớn đổ sập hết 
những gì con xây đắp, chỉ có Chúa là chủ công trình. 

Xin ngài đến nhắc con khi những tình bạn thân thiết nhất 
làm con thất vọng Chúa luôn là bạn trung kiên duy nhất.

« Hướng mắt nhìn non xanh: tôi tự hỏi ai sẽ đến cứu 
tôi? Chúa làm nên đất trời, Ngài sẽ đến bên tôi. Chúa gìn 
giữ ngươi khỏi mọi sự dữ, Ngài bảo vệ cuộc sống ngươi. 
Chúa gìn giữ ngươi. Khi ra đi cũng như lúc trở về, Bây giờ 
và mãi mãi ». (Thánh vịnh 120).


