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Ngày thứ tám

Dám Vượt Lên Tình Trạng

Ù Lì Cố Chấp

Mọi sự đâu vào đấy. Điểm đáng tuân giữ là đừng canh tân 
gì cả, nghĩa là phải làm thật ít và thật tệ như những thời trước. 
« Cuộc sống yên lặng đều đều » như thế là đủ rồi. Nhưng phải 
tiến lên chứ. Đó là điều cấp thiết Chúa buộc chúng ta. Chúng 
ta hãy can đảm lên và trông cậy vào ơn Chúa. Muốn thực hiện 
được việc nầy, thì chúng ta phải thật sự nên thánh. (E. O. I, 
15, tr. 273).

Sau khi chịu chức linh mục, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc 
hoạch định một chương trình sống mỗi ngày, đâu vào đó, 
loại trừ mọi bất ngờ. Mỗi ngày đều được sắp xếp, tránh 
tối đa việc gặp gỡ không tiên liệu trước với người ta: Thì 
giờ nào mà không dùng để cầu nguyện, học hành hoặc thi hành 
tác vụ thánh thì xem như là ăn cắp thì giờ Đấng mà tôi đã hiến 
trọn cho Ngài... Nếp sống của tôi được tiên liệu kỷ càng, không 
có thể thay đổi được. (E. O.I, 15, tr. 11).
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Nhưng đi theo Chúa không phải là tuân giữ những 
nguyên tắc, tập tục hay ngay cả luật lệ, nhưng là phục vụ 
và yêu thương những đàn ông đàn bà ta gặp.

Vào tháng hai năm 1816, khi chứng kiến tình trạng 
xa rời cuộc sống đức tin kitô giáo trong các vùng quê, thì 
ngài bỏ đi nếp sống mực thước của mình để lăn xả vào 
công cuộc phục vụ dân chúng. Đối với ngài những sứ vụ 
nầy trước hết là một phương thế giúp những lớp người 
bơ vơ được gặp Chúa Kitô, Đấng yêu thương họ.

Vì bấy giờ tiếng nói duy nhất mà dân chúng hiểu là 
tiếng thổ ngữ vùng Provence, nên ngài dám canh tân mục 
vụ bằng cách giảng toàn bằng thứ tiếng nầy, dù cho số 
dân ăn học đàng hoàng có nghĩ gì thì cũng mặc; và ngài 
buộc những người cộng tác viên cũng làm như thế: Các 
cha đã yếu lòng mà chìu theo ý năm sáu người trưởng giả để 
giảng dạy bằng tiếng pháp hay sao ! (E. O.I, 9, tr. 14).

Trong thời gian mục vụ ấy, ngài có sáng kiến đưa 
ra những nghi lễ phụng vụ nói với dân chúng, canh tân 
những lời hứa trong phép rửa tội và xướng những bài 
thánh ca bình dân để mọi người cùng hát. Ngài lập những 
văn phòng hòa giải để kitô hữu có thể quản lý hợp tình 
những sở hữu do nhà nước bán lại.

Ngài vượt ra ngoài lối cũ trong phương cách giúp 
người ta nhận bí tích hóa giải. Tuy tội lỗi là điều gia trọng, 
nhưng ngài chú tâm lo lắng nhiều hơn đến người phạm 
tội đang hối cải. Ngược lại với thói quen lúc ấy là bắt 
người xưng tội phải lui tới nhiều lần trong tòa hòa giải 
trước khi giải tội cho họ, ngài chú trọng đến lòng thành 
khẩn của tâm hồn đang thống hối hơn là việc từ chối tha 
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tội làm cho người ta nhọc nhằn. Làm sao Chúa có thể từ 
chối không tha thứ được!

Chúng ta là thừa tác viên lòng nhân hậu Chúa, chúng ta 
nên luôn luôn có lòng tứ ái một người cha đối với mọi người… 
Do đó, chúng ta không những phải giúp người có tội hòa giải với 
Chúa, chúng ta còn nhận họ vào bàn tiệc thánh, trao bánh hằng 
sống cho họ để họ có thể đi vào cuộc sống mới. (E. O.I, 9, tr. 13).

Khi trở thành giám mục Marseille năm 1837, ngài nhận 
thấy dân chúng trong địa phận không biết gì về Chúa cả. 
Nên, trong các bài giảng, các cuộc thăm viếng mục vụ, đi 
thêm sức, ngài canh tân bằng cách không nói đến các điều 
răn, hỏa ngục, nhưng chú tâm dạy cho họ biết về Chúa 
Kitô. Ngài viết một bộ giáo lý mới cho toàn địa phận ngài 
trong đó nội dung thiết yếu là tình yêu Thiên Chúa đối 
với con người: Người ta học giáo lý qua những hàng chữ một 
cách khô khan và giải thích cách nầy cách khác, nhưng người ta 
không cố gắng nói lên lòng tốt của Chúa, tình yêu vô biên của 
ĐứcGiêsu Kitô Chúa chúng ta đối với mọi người. Người ta 
không đánh động con tim kẻ khác. (E. O.I, 18, tr. 270).

Đối với ngài, Thiên Chúa tiếp cận với ngài không qua 
các lề luật hoặc các chân lý để tin. Nhưng Chúa đến với 
ngài bằng tình yêu đối với con người, tình yêu vượt lên 
trên mọi phép tắc, tập tục hay bí tích.

Do đó, sau khi chiếm lấy thành Constantine, các giám 
mục từ chối cử hành nghi lễ cầu nguyện cho các chiến 
sĩ đã bỏ mình trên chiến trường « vì họ không chắc đã chết 
trong tình trạng có ơn nghĩa với Chúa », Igiêniô Mai-Thiên-
Lộc bất chấp ngay cả lịnh của Chính phủ đề có sáng kiến 
nầy: Tôi sẽ cầu nguyện và sẽ dâng lễ tưởng nhớ tất cả các chiến 
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sĩ đã chết trên chiến trường hoặc đã chết cách khác. Chúa lòng 
lành vô cùng, không ai đủ sức đo lường, lại càng không thể hạn 
chế lòng nhân hậu của Ngài. (E. O.I, 18, tr. 312).

Trong lãnh vực bác ái từ thiện, ngài cũng canh tân. 
Trong bốn vụ dịch tả hoành hành vùng mục vụ của ngài, 
« ngài đưa ra sáng kiến nhằm nâng đỡ những người nghèo 
đang bị bịnh », bằng cách tập trung các bề trên các nhà 
dòng tại tòa giám mục và trao nhiệm vụ cho họ thiết lập 
những bịnh xá, trong khi đó ông thị trưởng không làm gì 
cả. Khi cơn dịch vừa dịu lại, ngài lại đưa ra sáng kiến lo 
cho những trẻ mồ côi, những bà góa và những người sống 
sót nhưng quá khổ cực. Ngài lên tiếng tố giác việc biển 
thủ quĩ cứu trợ mà tòa thị chính quên góp: Không ai hưởng 
được gì nơi 50.000 phật-lăng mà tòa thị chính cho rằng đã phân 
phối… Trong lúc chờ đợi, thì những người nghèo lại kéo đến 
tòa giám mục và chúng tôi buộc phải bán các tu viện để cứu tế 
họ. (E. O.I, 18, tr. 264).

Những lời như thế hẳn không thêm bạn bè. Nhưng 
ngài không lưu ý điều đó. Trong một thời gian kỷ lục, 
ngài thiết lập các nhà mồ côi, trường dạy nghề, tìm việc 
cho các bà góa, đồng thời lên tiếng tố giác tình trạng trì 
trệ những người « thói cố chấp, vì việc cứu người đâu phải 
đợi hoài như thế ».

Tôi cần phải chống lối ích kỷ, vụ lợi, ươn ế, ù lỳ cố chấp, 
tiêu cực… Việc nầy chắc sẽ gây tranh cãi… Người ta hẳn sẽ 
nhao nhao chống đối khi có người muốn tiến lên đằng trước, 
vì không bao giờ canh tân mà không làm cho người ta khó chịu 
hoặc tổn thương! Nhưng mặc. Chúng ta hãy vì Chúa, vì danh 
dự Giáo hội và phần tỗi các linh hồn. Dẫu sao thì cũng phải cần 
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nhiều hạnh đức lắm mới hy sinh cả sự yên ổn và bổn phận mình 
để đem lại lợi ích cho người khác. (E. O.I, 15, tr. 279).

NGUYỆN gẫm với thánh IGIÊNIÔ 

Kính thánh Igiêniô,

ngài không an vị trong một Giáo hội mà mọi sự đã 
hoàn tất và chỉ lặp lại những gì đã làm sẳn từ ngàn xưa, 
nhưng ngài dấn thân cho những người ở ngoài.

Xin dạy con biết nhiệt tâm của ngài để con cũng biết 
dời gót ra ngoài, vượt qua những đường mòn cố chấp và 
luôn tiến xa hơn.

Ngài không an vị trong khuôn khổ những định kiến, 
những nguyên tắc và luật lệ, nhưng ngài nhìn con người cụ 
thể với cái nhìn chính Chúa Kitô.

Xin dạy con biết nhiệt tâm của ngài để con cũng biết 
yêu thương con người.

Ngài không an vị trong những hình ảnh chết cứng mà 
người ta tưởng tượng về Chúa, nhưng ngài dám bạo gan 
nói đến một Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu.

Xin dạy con biết nhiệt tâm của ngài để con cũng biết 
chỉ cho người khác cái nhìn đầy trìu mến của Chúa.

« Ta biết đức hạnh, những lao nhọc, lòng trung kiên 
của ngươi… Nhưng ta chống lại việc ngươi đã đánh mất 
mối tình năm xưa. Ngươi hãy ăn năn, hãy trở lại nếp sống 
thủa ban đầu, hãy tìm lại nhiệt tâm trong thời thanh xuân 
của ngươi…» (Theo Khải Huyền 2,2-5)


