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Ngày thứ sáu
ChọN giáo hội

Làm sao có thể phân cách tình yêu chúng ta đối với Chúa 
Giêsu Kitô và tình yêu chúng ta đối với Giáo hội? Hai tình yêu 
ấy hòa vào nhau: yêu Giáo hội là yêu Chúa Giêsu Kitô và ngược 
lại. Ta yêu Chúa Giêsu Kitô trong Giáo hội Ngài, vì Giáo hội là 
hiền thê vô nhiễm phát sinh từ vết thương nơi cạnh sườn Chúa 
trên Thánh Giá. (Thư Mục Vụ, Mùa Chay 1860).

Khi ung dung hành sự đối với các định chế và các 
nguyên tắc, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc làm cho tổng giám mục 
và các linh mục quản xứ địa phận Aix khó chịu. Ông linh 
mục thọc gậy bánh xe nầy muốn dạy họ về cách làm mục 
vụ hay sao đây? Ông ấy không muốn lập căn cứ riêng 
bên ngoài Giáo hội đấy chứ? Nhiều lời tố giác bung ra, và 
nặng nhất là tố giác việc Igiêniô từ chối phục vụ Giáo hội.

Trước những lời mạ lỵ nầy, ngài vẫn thanh thản. Giáo 
hội luôn nằm nơi chiều sâu tác vụ linh mục, và nếu trở 
thành linh mục trước hết để khiêm tốn phục vụ Giáo hội: 
Lúc ấy, tôi thấy Giáo hội đang bị bắt bớ một cách tàn nhẩn… 
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Nên tôi đã vào chủng viện với mơ ước, và hơn thế nữa với ý 
nguyện quyết tâm tuyệt đối tận tụy phục vụ Giáo hội (Nhật 
ký 1846).

Khi trở thành linh mục nhằm đáp ứng « lời kêu gọi Thầy 
chí thánh gọi ngài phục vụ Giáo hội trong thời kỳ Giáo hội đang 
bị mọi người bỏ rơi », ngài chấp nhận những gì Giáo hội cần 
đến ngài. Chính « vì con cái không nên bất tuân lời mẹ dạy » 
mà ngài đã nhận trách nhiệm làm tổng đại diện địa phận 
Marseille năm 1823. Ngài nói vâng để được thụ phong 
giám mục năm 1832 chỉ vì « để hiệp thông với nỗi lo lắng 
của các Giáo hội và cống hiến nhiều hơn nữa trong nỗ lực 
đưa những người con ly tán trở về Giáo hội ». Năm 1837, 
ngài nhận chức vụ giám mục Marseille « vì Giáo hội xin ngài 
gắn bó với dân nầy như một người cha đối với con cái mình ».

Là người say mê vinh danh Chúa và say mê con 
người, Igiêniô cũng say mê Giáo hội, và châm ngôn của 
ngài « Tất cả vì vinh quang Chúa, phục vụ Giáo hội và phần 
rỗi các linh hồn »

 Ngài nhiệt tình yêu mến Giáo hội như ngài say mê 
Chúa Kitô, vì Giáo hội là « hiền thê được tắm sạch trong máu 
của Thánh Giá », hoa trái đầu tiên tình yêu thương Thiên 
Chúa đối với con người. Ngài yêu Giáo hội với những giới 
hạn và sai trái của Giáo hội ấy. Ngài chịu đựng những trì 
trệ, khô khan, sợ hãi nơi Giáo hội. Nhưng ngài yêu Giáo 
hội vì Giáo hội phát sinh từ vết thương nơi sườn Chúa 
Kitô và vì đó là Mẹ của ngài.

Vì ngài yêu thương Giáo hội tận tình, nên ngài muốn 
thấy Giáo hội ấy đẹp hơn, chói rạng hơn, năng động và 
tích cực hơn, tha thiết rao truyền Chúa Kitô cho con người 
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hơn, và luôn vượt lên trên những giới ranh giới của mình. 
Ngài không thể đồng lõa với những tình thế ngái ngủ, 
những trì trệ hoặc thờ ơ nguội lạnh nơi Giáo hội: Cứu rỗi 
các linh hồn là một ơn gọi đặc loại của Giáo hội. Đó là công việc 
mà Giáo hội phải dùng hết nỗ lực để thực hiện, và những tai 
nạn có thể xảy ra không phải là lý do để làm ngưng trệ hành 
động siêu nhiên của tiến lộ ấy. Chúng ta chỉ chùn bước để tránh 
tội lỗi. Ngoài ra thì phải vượt qua mọi điều khác vì cùng đích 
cao cả nầy… (E. O. I, 15, tr. 265).

Bởi vì thiết tha với Giáo hội nên ngài hoang mang khi 
thấy Giáo hội tan tành sau Cuộc Cách Mạng và Thời Đế 
Quốc. Ngài nôn nóng tìm cách vực Giáo hội đứng dậy để 
Giáo hội trở nên « xinh đẹp và không tì vết trước Hôn Phu 
của mình ».

Bởi vì thiết tha với Giáo hội nên ngài đau khổ khi 
chứng kiến nhiều kitô hữu bỏ rơi Giáo hội, và muốn hiến 
trọn đời ngài để đưa họ về lại chuồng chiên người Mục 
Tử duy nhất: Giáo hội là gia sản tốt đẹp của Đấng Cứu Chuộc 
mà Ngài đã làm nên với giá máu Ngài, Giáo hội ấy ngày nay 
đã bị phá nát một cách tàn nhẫn. Trong tình trạng bi đát nầy, 
Giáo hội kêu gọi sự giúp sức của những thừa tác viên mà Giáo 
hội đã trao phó những kho tàng quí giá của Hiền Phu mình. 
(Rg. 1818).

Tình yêu Chúa Kitô và tình yêu Giáo hội làm nên nhựa 
sống cho cuộc đời thánh Igiêniô Mai-Thiên-Lộc. Ngay từ 
bước đầu, hai mối tình đó gắn liền với nhau trong ngài. 
Khi ngài càng yêu mến Chúa Kitô nồng nàn, thì tình yêu 
Giáo hội tăng, và đối lại cũng như thế.
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Giáo hội trước hết là nơi duy nhất cho mối hiệp nhất 
với Chúa Kitô, mối hiệp nhất Igiêniô xem cứu cánh tối 
hậu đời mình. Vì thế ngài cho rằng phải vun trồng mối 
hiệp nhất ấy trên khắp cùng trái đất, không phải để tỏ 
bày quyền thế bên ngoài, nhưng chỉ muốn cho mọi người 
có thể đến với Chúa Kitô: Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa 
trong cùng một Thánh Thần, chúng ta chỉ có thể cùng nhau 
liên kết với Ngài vì chúng ta đều là chi thể Giáo hội. (Thư Mục 
vụ, Mùa Chay 1846)

Đối với ngài, Giáo hội còn là thân thể mầu nhiệm 
Chúa Kitô. Ngay lúc vừa vào chủng viện, ngài hân hoan 
khi nghĩ rằng « mình là một phần tử của một đại gia đình mà 
chính Chúa là gia trưởng ». Mội kitô hữu là chi thể của thân 
ấy nghĩa là mỗi người sống chính cuộc sống Chúa Kitô, 
mỗi người bình đẳng về phẩm giá và về bổn phận, và mỗi 
người có một chỗ đứng của mình nơi thân thể ấy: Chúng 
ta tất cả là chi thể của cùng một thân thể, đó là Giáo hội, mỗi 
người cần tận lực và hy sinh làm cho thân thể nầy lành mạnh 
và phát huy mọi khả năng của mình. (E. O. I, 1, tr. 17). 

Khi viết thư cho một Hiến sĩ ở Pháp đang nóng lòng 
trước những « thành tích » mà các nhà truyền giáo thực 
hiện được ở ngoại quốc, ngài nhắc cho vị ấy biết về mối 
hiệp nhất của tất cả những người thợ (trong vườn nho 
của Chúa) Chúng ta hãy chung vui về mọi ơn ích mà những 
người khác trong Giáo hội thực hiện được. Mọi sự được như 
thế; chúng ta cùng chia sẻ. Mỗi người làm vì mọi người và mọi 
người vì mỗi người. (E. O. I, 1, tr. 242).

Cuối cùng Giáo hội là nơi đã thực hiện mối hiệp thông 
hoàn toàn giữa mọi người với nhau. Nhờ Giáo hội và 
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trong Giáo hội, giới răn yêu thương Chúa Kitô để lại cho 
các tông đồ Ngài đã đi vào hiện thực. Trong Giáo hội, 
chúng ta nâng đỡ nhau, chịu đựng nhau, và cùng vui với 
nhau, vì « trong Giáo hội chúng ta phải yêu thương nhau như 
những người con cùng một Cha, không nên phân biệt người 
nào, quốc gia nào ».

Đối với Igiêniô Mai-Thiên-Lộc, Giáo hội kỳ cùng là « 
Mẹ mọi kitô hữu ». Sứ vụ của ngài là « chăm lo cho họ với tấm 
lòng ân ần không ngơi từ vành nôi đến bên bờ huyệt »

Ngài dùng những từ ngữ rất trìu mến để diễn tả Giáo 
hội: « Giáo hội nâng các con mình lên khi chúng té ngã » « 
Phục sức cho các con khi chúng yếu đau » « Soi đường dẫn lối 
cho các con khi chúng nghi hoặc ». Nhất là: « Giáo hội làm cho 
con cái mình tiếp nhận mọi kho tàng thiêng liêng phong phú 
mà Hiền Phu của mình đã trao cho mình cất giữ và ban phát » 
(Thư Mục Vụ Mùa Chay 1844).

Chúa Kitô đã giao kết với công cuộc của chúng ta đến nỗi 
Ngài đồng hóa chính Ngài với chúng ta. Ngài là Hiền Phu của 
Giáo hội và Giáo Hội lại là thân thể mầu nhiệm của Ngài (Thư 
Mục Vụ Mùa Chay 1846).

NGUYỆN gẫm với thánh IGIÊNIÔ 

Kính thánh Igiêniô,

Con hết sức cảm động về mối tình tha thiết ngài dành 
cho Giáo hội và nhiệt tâm làm cho người khác yêu mến 
Giáo hội.

Con cảm động khi biết rằng thay vì đứng bên lề Giáo 
hội, ngài dấn thân hết mình và giúp Giáo hội thức tỉnh.
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Con cảm động khi ngài yêu mến Giáo hội mặc dầu 
phải chịu đựng nhiều đòn đau, khi thấy tình hình Giáo 
hội không mấy phấn khởi. 

Con cảm động khi ngài cho con biết rằng con cũng có 
một chỗ đứng trong Giáo hội ấy.

Con cảm động khi ngài nhận ra Giáo hội là Mẹ của 
ngài, và điều đó đủ để ngài yêu thương.

Vậy xin thánh Igiêniô dạy cho con biết yêu mến Giáo 
hội như ngài đã mến yêu. Xin dạy cho con phục vụ Giáo 
hội như ngài đã phục vụ, chỉ vì vinh danh Chúa và hạnh 
phúc con người.

« Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đã đặt mọi sự 
dưới chân Ngài. Trên hết, Thiên Chúa đã ban Chúa Giêsu 
Kitô làm đầu Giáo hội, Giáo hội ấy là thân thể, sự Toàn 
mãn của Đấng mà chính Thiên Chúa đã đổ đầy » (Ep 1, 
22-23, TOB).


