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Ngày thứ tư

ChọN ViNh QuaNg Chúa

Còn công việc nào cao cả hơn là chỉ biết sống hết mình cho 
vinh quang Chúa trong bất cứ việc gì, là yêu thích vinh quang 
Ngài trên hết mọi sự, và yêu thích nhiều hơn cả quá khứ mình 
đã yêu thích ! Đó là cuộc sống hạnh phúc thiên đàng mà ta 
hưởng ngay nơi dương thế nầy (E. O. I, 15, tr. 100).

Sau khi thụ phong linh mục ngày 21 tháng chạp năm 
1911, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc về lại địa phận Aix vào tháng 
mười năm 1812. Ngài tự hỏi mình cần hướng đến lối mục 
vụ nào đây. Ngài chỉ có một xác tín dù có thế nào, thì điều 
bận tâm duy nhất là vinh quang của Chúa: Lạy Chúa, Chúa 
cho con trí thông minh, ý chí, trí nhớ, lòng thương yêu, đôi mắt, 
đôi tay, các giác quan thân xác và mọi khả năng tâm hồn. Chúa 
cho con những điều nầy vì Chúa, để phục vụ vinh quang Chúa 
thôi. Lạy Chúa, từ nay mọi sự như thế và cả đời con sẽ như thế. 
Chúa sẽ là Đấng chiếm trọn hết mọi tâm tư và việc làm của con. 
Ý muốn Chúa và vinh quang Chúa là mối lo ngày ngày của con. 
Con chỉ muốn sống cho Chúa, con chỉ yêu mình Chúa và mọi 
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điều khác con sẽ yêu thích trong Chúa và vì Chúa. (E. O. I, 14, 
tr. 255).

Sáng danh Cha! Thành ngữ nầy sẽ lặp đi lặp lại trong 
các trang giấy ngài viết. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Để 
hiểu chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
yêu mến Chúa Cha hết mình, hoàn toàn hướng về Cha 
Ngài, Đấng đã đến trong thế gian để thực hiện ý muốn 
và chu toàn thánh ý Cha Ngài nơi Thánh Giá: “ Lạy Cha, 
xin Cha vinh danh Con Cha để Con Cha vinh danh Cha!” 
Gioan 17, 1).

Khi yêu mến Chúa Kitô hết mình và tìm mọi cách 
yêu thương Ngài, Igiêniô tự nhiên mặc lấy những tình 
cảm Chúa Giêsu Kitô. Trong tình yêu say đắm đó, Igiêniô 
muốn bắt chước Đấng đã là Bạn và Mẫu mực cho mình: 
Nếu tôi đã không bắt chước được Mẫu mực là Chúa trong nét 
vô tội của Ngài, thì làm sao tôi lại từ chối không bắt chước Ngài 
trong cuộc sống tận tụy phục vụ vinh quang Cha Ngài. (E. O. 
I, 14, tr. 127).

Linh đạo thánh Igiêniô là thấm nhập thái độ nầy của 
Chúa Con trong việc chu toàn ý muốn Chúa Cha và thực 
hiện thái độ đó trong cuộc sống chính mình, qui chiếu vào 
cung cách ấy để tăng thêm sức mạnh và năng lực mình 
trong mọi hoàn cảnh.

Vào năm 1813, chính “vì chỉ tìm vinh danh Cha” mà 
Igiêniô âm thầm khởi xướng việc phục vụ giới trẻ, những 
người trẻ “không biết Thiên Chúa nào khác hơn là Napoléon”.

Năm 1815, Igiêniô Mai-Thiên-Lộc xin cha Tempier 
tự đặt mình “dưới chân Thánh Giá và để cho lòng mình chỉ 
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biết lắng nghe Chúa và điều mà vinh quang Chúa đòi hỏi một 
linh mục như mình phải làm”, để mời vị nầy làm người bạn 
đồng hành đầu tiên đi truyền giáo tại các giáo xứ.

Năm 1816, “vì có một số linh mục tha thiết vinh quang của 
Chúa và động lòng trước hoàn cảnh hỗn độn trong các vùng 
nông thôn đang xa dần đức tin kitô giáo”, Igiêniô sáng lập 
cộng đoàn sau nầy mang tên Dòng Hiến Sĩ Truyền Giáo 
Đức Me Vô Nhiễm.

Năm 1825, “để thực hiện những điều tốt lành đang cần 
đến mình, nhưng là nhằm vinh danh Chúa” Igiêniô quyết 
tâm xin Rôma chuẩn nhận Dòng tu còn quá trẻ trung mà 
cha sáng lập.

Năm 1826, khi giáo hoàng nhìn nhận Các Hiến Sĩ, 
Igiêniô cho rằng nay “ngài phải nhiệt tâm làm việc và tận tụy 
hơn nữa để làm vinh danh Chúa, vì Chúa trông chờ nơi ngài”.

Năm 1841, “vì chỉ muốn làm vinh danh Chúa mà thôi”, 
Igiêniô bung Dòng mình truyền giáo ra bên ngoài nước 
Pháp và gửi sáu hiến sĩ đến Canada.

Chúng ta có thể tiếp tục trích dẫn như thế cho đến 
những trang cuối cùng khi Igiêniô Mai-Thiên-Lộc vào 
giường bịnh để từ giả cõi đời. Linh đạo và sinh hoạt mục 
vụ suốt cuộc đời của Igiêniô là tìm vinh danh Chúa, và 
triển khai trong bốn đường hướng.

Trước hết Igiêniô muốn mình noi gương Chúa Giêsu 
Kitô : “Tôi thấy Mẫu mực mà tôi phải bắt chước, gương sống 
mà tôi phải noi theo.” Nhưng sức sống Đức Kitô là chu toàn 
ý Cha Ngài và làm vinh danh cha Ngài : “Ai tìm vinh quang 
của Đấng đã gửi Ngài đến, người ấy ở trong chân lý” (Gioan 
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7, 18). Chu toàn đời mình bằng cách noi gương Chúa, nay 
phải hiểu là say mê tìm kiếm ý Chúa Cha và chu toàn 
thánh ý ấy trong mọi lúc mọi nơi.

Thứ đến, Igiêniô là một con người, một linh mục, một 
giám mục hoàn toàn tự do. Như Chúa Kitô luôn tự do đối 
với mọi người vì luật duy nhất của Chúa là ý Chúa Cha, 
nên Igiêniô bỏ qua một bên những rắc rối nơi các nguyên 
tắc đẳng cấp mình hoặc những tập tục dạy đời lễ mễ của 
một Giáo hội băn thăn bó thó trong thời đại ngài. Ngài 
thoải mái giảng bằng tiếng địa phương Provence, ung 
dung tự tại trước các thế lực chính trị khác nhau, thanh 
thản để cho tình yêu hướng dẫn bước đi của mình, vì “bổn 
phận duy nhất của chúng ta và điều thiết yếu của cuộc đời 
chúng ta là làm đẹp lòng Chúa”.

Ba là, Igiêniô có tâm hồn an bình. Nơi trái tim con 
người của Chúa Giêsu đã dấy lên nỗi kinh hoàng trước 
cảnh bị bỏ rơi lúc Ngài ở trên Thánh Giá: Tâm hồn con 
rối loạn và nói sao đây? Lạy Cha, xin Cha cứu con thoát khỏi 
giờ nầy? Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ nầy. 
Lạy Cha, xin vinh danh Cha! (Gioan, 12, 27-28). Bấy giờ tâm 
hồn Chúa an bình, và Ngài có thể tuyên dương niềm tin 
chắc chắn về chiến thắng: Khi Con được đưa lên khỏi đất, con 
sẽ kéo lôi mọi người đến với con (Gioan 12, 32). Trong đời 
Igiêniô thử thách không thiếu và tâm hồn nhạy cảm của 
ngài hẳn đau khổ nhiều. Nhưng bình an trong tâm hồn 
ngài không vì thế mà giao động, và có lúc cao điểm ngài 
nói to lên: Phần thưởng cho khổ đau của tôi, là thấy Chúa được 
vinh danh. Miễn là Ngài được vinh danh, thì mặc cho mình 
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phải chịu hạ nhục, khinh khi và bị mọi người ruồng bỏ? (E. O. 
I, 15, tr. 260).

Cuối cùng, chính vì đi tìm vinh danh Cha, Igiêniô vững 
vàng trong nhiệt tâm tông đồ. Ở đây cũng thế, Igiêniô chỉ 
biết noi gương Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để 
làm theo ý Đấng đã sai Ngài chứ không làm theo ý riêng 
mình. Và ý Đấng sai Chúa Giêsu Kitô là không muốn cho 
bất cứ ai mà Cha đã trao cho Ngài, phải hư mất (theo 
Gioan 6, 38-39). Igiêniô bước đi theo chúa Kitô, và luôn 
gắn liền vinh danh Thiên Chúa với phần rỗi con người.

Theo chiều hướng tâm lý tự nhiên, hẳn ngài thích 
được làm bạn thâm tình với Chúa Kitô một cách thật đầm 
ấm giữa đôi bên và quên đi thế sự: Tôi mong được sống cô 
độc, và những dòng tu chỉ lo cho kẻ khác qua lời cầu nguyện của 
mình. (E. O. I, 15, tr. 260).

Nhưng lòng hăng say làm 
sáng danh Chúa đã thúc đẩy 
ngài vượt ra khỏi chính mình « để 
Danh Cha được biết và được thánh 
hóa », để « khắp cùng trái đất Danh 
ấy được tôn vinh ».

Tôi làm điều phải làm, Chúa 
sẽ làm điều còn lại. Chúng ta chỉ 
sống cho Ngài. Chúng ta chỉ muốn 
vinh quang Danh thánh Ngài và 
phần rỗi các linh hồn mà Ngài đã 
cứu chuộc. Khi đã tận sức, chúng 
ta cần an bình và đừng lo ngại chi 
nữa. (E. O. I, 7, tr. 116).
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NGUYỆN gẫm với thánh IGIÊNIÔ 

Kính thánh Igiêniô,

mỗi ngày con đọc kinh: Lạy Cha chúng con…. Nguyện 
danh Cha cả sáng…»

Ước gì con có thể noi gương Chúa Giêsu Kitô đến độ 
lòng say mê Cha Ngài nơi Ngài trở thành nỗi say mê của 
con, đến độ ước mong duy nhất của con chỉ còn là vinh 
danh Chúa và thực hiện ý Chúa!

Ước gì con có thể nghiêm túc mong ước đời mình 
thành công và triển nở! Bấy giờ, con sẽ theo bước chân 
ngài để lo làm vinh Danh Chúa Cha, trở thành người con 
của Chúa Con và mở rộng lòng đón Thánh Thần, Đấng 

luôn nói trong con rằng 
« Cha ơi, Cha! »

Cuối cùng, ước gì 
con dám liều để thực 
hiện điều thật cao cả 
nơi con, dám liều làm 
điều mà Chúa mơ ước 
con làm, dám liều để 
làm con trong tình phụ 
tử của Chúa! « Lạy Cha 
chúng con trên trrời, Xin 
Cha cho mọi người biết 
Cha là Thiên Chúa, Xin 
Cha đưa Nước Cha đến, 
xin Cha làm cho ý Cha 
được thực hiện dưới thế 
y như trên trời ». (Mt 6, 
9, bản dịch TOB).


