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Ngày thứ ba

Khám phá tình bạn

với Chúa Kitô

Lạy Chúa Giêsu, không những Chúa là Đấng Tạo dựng 
và cứu chuộc con và mọi người. Nhưng Chúa là người bảo trợ 
riêng con, Chúa là bạn con. Vâng, Chúa đúng là người bạn 
thương con với lòng trìu mến đặc biệt. Là người bạn đại độ 
đã quên hết những bội bạc của con để thương con nồng nàn 
tưởng chừng như con không hề bất trung với Chúa. Chúa cỏng 
con trên vai. Chúa hâm nóng lòng con. Chúa băng bó các vết 
thương của con... (E. O. I, 14, tr. 263).

Đó chính là điều đã đưa Igiêniô Mai-Thiên-Lộc quyết 
định hiến đời mình cho Đức Kitô. Năm 1808 ngài chuyển 
hướng, và quyết định đó làm gia đình khó chịu và bạn bè 
ngỡ ngàng : ngài vào chủng viện.

Nhưng, cuộc chiến đấu còn lâu mới dứt. Quá khứ đâu 
có thể dứt bỏ ngay sau một quyết định đơn sơ như vậy, 
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cho dù quyết định đó muốn dứt khoát mấy đi nữa, nhất 
là khi chỉ biết dựa vào sức mình.

Dần hồi rồi quá khứ cũng nhen nhúm lại. Ngài hứa sẽ 
thay đổi, sẽ cố sống đạo dức hơn. Ngài quyết tâm đi quyết 
tâm lại, ăn chay hảm mình, chuyên chú kinh nguyện. 
Nhưng càng làm ngài càng thấy mình không sao yêu mến 
Chúa được như Chúa yêu mình. “Dù cố dẹp bỏ những điều 
nguy hại trong mình, nhổ bỏ những căn rễ ngăn chận tác động 
của Chúa”, ngài cũng chỉ đi đến một kết cục nản lòng: chỉ 
bằng sức riêng của mình, ngài không cách gì yêu mến 
Chúa như Chúa yêu thương ngài.

Cứ như thế cho đến một hôm, vào một buổi chiều 
tháng chạp năm 1811, khi suy gẫm về ngụ ngôn “người 
con hoang đàng” (Lc 15, 11-24). Trước đây thấy mình biết 
ngụ ngôn đó quá rồi tưởng như không có gì lạ. Nhưng, 
đây là lần đầu tiên, nhận ra câu chuyện đó chính là câu 
chuyện đời mình. Chính ngài là người con hoang đàng đã 
bỏ nhà cha mà đi lêu lổng. Chính ngài là đứa con hoang 
cố biện minh cho mình trước mặt cha. Chính ngài là người 
con mà cha mở rộng vòng tay đón về. Chính ngài là người 
con thứ đang được nâng làm người con cả, được cha trao 
nhẫn, cho mặc áo đẹp và ngồi chổ danh dự trong đại tiệc 
mà cha thiết đãi. Người con ấy thấy mình không cách gì 
chuộc lỗi được và chỉ còn biết lao mình vào lòng người 
cha. Người con ấy không xin cha thêm điều gì nữa.

Từ ngụ ngôn người con hoang đàng, Igiêniô tìm đọc 
ngay ngụ ngôn về con chiên lạc (Gioan 10, 11-16). Ngài 
cũng sống một kinh nghiệm như thế , và có thể kêu lên: 
Không những Chúa là Đấng Tạo dựng và cứu chuộc con 
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và mọi người. Nhưng Chúa là người bảo trợ riêng con, 
Chúa là bạn con. Vâng, Chúa đúng là người bạn thương con 
với lòng trìu mến đặc biệt. Là người bạn đại độ đã quên hết 
những bội bạc của con để thương con nồng nàn tưởng chừng 
như con không hề bất trung với Chúa. Chúa cỏng con trên vai. 
Chúa hâm nóng lòng con. Chúa băng bó các vết thương của 
con... (E. O. I, 14, tr. 263).

Ngài đi qua được một bước đường chông gai, nhận ra 
rằng mọi sự đều do Chúa, Chúa ban nhưng không, không 
vì một công lao nào từ phía con người. Lần đầu tiên, ngài 
dám dùng chữ Bạn để ngõ lời với Đức Kitô. Nay ngài 
muốn sống với Chúa trong tình bằng hữu, chân nhận 
Chúa là người bạn nhiệt tình và ân cần, luôn sát cánh bên 
ngài, một người bạn thân ái, nhưng đòi hỏi nhiều, một 
người bạn mà ngài đặt trọn niềm tin của mình.

Ngài vừa đón nhận Chúa Giêsu-kitô làm bạn để tâm 
sự: và rồi mối tình bạn thân mật càng ngày càng đậm đà. 
Thiên Chúa cao xa, trừu tuợng nay là một Ai, một Đấng 
yêu thương ngài và ngài yêu thương, là nơi ngài nương 
tựa và là nguồn yêu thương của ngài. Vì thế nên vào chiều 
ngày nhận chức linh mục, ngài có thể viết: Ý tưởng thường 
đến với tôi nhất làm tôi mê mẩn là ý tưởng nầy: Chúa Giêsu 
Kitô đã báo thù về những bất trung của tôi bằng cách biến tôi 
thành bạn của Ngài, Ngài làm hết mọi sự cho tôi đến độ dù 
Ngài là Thiên Chúa Ngài cũng không còn làm gì hơn được nữa. 
(E. O. I, 14, tr. 267).

Từ đó về sau, ngài nghĩ rằng thay đổi cách nhìn về 
Chúa Kitô mất thì giờ thêm thôi. Có lần, một cha giảng lễ 
nhờ ngài suy niệm về hỏa ngục, ngài cự tuyệt mạnh mẽ: 
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Tại sao phải rơi vào chước quỉ để mất thì giờ của mình thay vì 
trò chuyện thân mật với Thầy mình? Tôi muốn trang bị cho 
mình bằng tình yêu của Ngài. Tôi không muốn nói đến ngôn 
ngữ gieo kinh hoàng. Chỉ có tình yêu của Ngài tác động mạnh 
mẽ trong tôi… Chỉ có tình yêu và chỉ có tình yêu thôi mới mang 
lại hoa trái (E. O. I, 14, tr. 262).

Ngài thích yên lặng hiện diện bên Bạn ngài hơn mọi lối 
tôn sùng khác. Trong lúc vui mừng, cũng như lúc phiền 
muộn, ngài “chạy đến bên chân Chúa”. Trong thinh lặng 
nguyện ngắm và cùng lắng nghe nhau, ngày nào ngài 
cũng nói với Chúa về công việc của mình. Dù đa đoan 
công việc, ngài luôn dành giờ để tâm sự với Chúa. Ngày 
kia sau một đêm thờ lạy Chúa, ngài viết: “Quả là thú vị 
được sống một đêm bên cạnh Thầy Chí Thánh, Bạn tuyệt với 
của mình.”

Chính nơi cử chỉ Thầy rửa chân cho các tông đồ, ngài 
nhận ra dấu chỉ hùng hồn về tình bạn Chúa xử đổi với 
con người. Ngài rúng động khi nghĩ đến cử chỉ nầy: Chúa 
Kitô quì xuống trước mặt ngài, một người phàm không 
đáng gì cả, rửa chân cho ngài và nói riêng với ngài : “Thầy 
không gọi con là đầy tớ nữa, nhưng gọi con là bạn Thầy” : Khi 
rửa chân cho các môn đệ mình, Chúa Kitô đã muốn mối tương 
liên giữa Tạo hóa và con người được diễn tả ở mức hoàn thiện 
nhất. (Thư Mục Vụ Mùa chay 1859).

Từ nay, toàn bộ cuộc sống ngài là niềm vui cận kề 
với Bạn. Ngay khi khi Bạn làm thinh, ngay khi Bạn kín 
đáo tưởng chừng như đi vắng, Bạn luôn ở gần; và thánh 
Igiêniô cảm nhận được Bạn mình nơi “những xức động 
dịu dàng”, “những lời ủi an”, “hạnh phúc”, “phấn khởi” như 
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“một ngọn lửa nung nấu tận tâm can và chiếm ngự lòng ngài“ 
: Sáng nay, trước khi hiệp lễ, tôi đã tâm sự hết tình với Thầy 
tốt lành rằng tôi ước chi có diễm phúc được sống vào lúc Thầy 
ở trần gian để nói cho Thầy biết khó khăn của tôi lúc nầy… 
Tôi đã nói hết cho Thầy những thiếu thốn của chúng tôi, đã 
xin Thầy dẫn lối và giúp đỡ, sau đó tôi phó thác hoàn toàn cho 
Thầy, tuyệt đối không muốn gì khác ngoài thánh ý Thầy … Tôi 
thấy dễ chịu, hạnh phúc, yêu mến Thầy và biết ơn Thầy (E. O. 
I, 7, tr. 216).

NGUYỆN gẫm với thánh IGIÊNIÔ 

Kính thánh Igiêniô,

con cũng như ngài, có lúc con muốn tự mình làm mọi 
việc. Mỗi lần con chịu phép hòa giải, con dốc lòng không 
xúc phạm đến Chúa nữa. Mỗi lần đi tĩnh tâm, con quyết 
tâm sửa đổi điểm nầy điểm nọ. Thế rồi đâu cũng vào đó.

Vì ngài đã gặp những khó khăn như thế, những thất 
bại như thế, bởi vì ngài đã mất nhiều năm trước khi có thể 
nói với Chúa đơn sơ thế nầy: “Bạn ơi”, xin bạn dẫn dắt tôi 
trên con đường trơ trọi của ý riêng tôi.

Nay con ở dưới chân Chúa: xin ngài chỉ cho con con 
đường nào có thể giúp con vượt qua được lối kể công kể lễ 
để biết được cảnh vực ơn huệ nhưng không: Chúa Kitô là 
Thiên Chúa nhân hậu, Ngài chỉ đến giữa chúng ta để kêu 
gọi người tội lỗi. Những lời nói dịu dàng nhất Ngài nói 
với những người nầy. Ngài tìm kiếm họ, ôm họ vào lòng. 
Ngài mang họ trên vai (E. O. I, 14, tr. 66).
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Nay đến phiên con, con có thể nghe được tiếng nói âm 
thầm vọng lên trong tâm hồn con: “Thầy muốn niềm vui 
của Thầy ở với con và niềm vui của con được tràn trề… 
Thầy không gọi con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết 
chủ mình làm gì. Thầy gọi con là bạn của Thầy… Không 
phải con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn con…” 
(Gioan 15, 11-16).


